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Het glas rinkelt
Luide stemmen in de nacht
“Raus du Jude”
In de verte gaat een trein

De sirenes gaan
Een regen van kogels
valt neer op de stad
Het blĳft donker

Het water klotst tegen de 
boot
Te veel mensen om mĳ heen
De zee is wild
Ik ben bang

Geen andere keuze
dan vluchten
Jou moeten verlaten

Aan de horizon wordt het 
licht
Het schittert als kristal
Mĳn toekomst 
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Normaal gesproken is de nacht
Een moment van rust, dan slaap je zacht

Veilig in je bed
Alle gedachten even uitgezet

Maar in die ene nacht, 82 jaar geleden
Waren er veel mensen die geen oog dicht deden

Harde knallen om hen heen
Door de Nazi’s met harten van steen

Vanwege de Jodenhaat van de Nazi’s
Koste het geweld veel mensen hun leven

Verborgen door deze nacht een mooie naam te 
geven

Want ‘kristal’ is tenslotte mooi en al van veraf te 
zien

Maar mooi was die nacht niet, verre van!
Met de oorlog die nacht geboren

Heeft elk kristal zĳn glans verloren
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De Kristallnacht 

Zwarte laarzen in het glas 
Met het bevel ons te verdrĳven 

Als afval langs de weg 

Eerst vertrouwde gezichten 
Een uitgestoken hand 

Nu zĳn het vreemdelingen 
En zetten alles in de brand 

Gebouwen in vuur 
Families uit elkaar 

Eerst gezellige straten 
Nu enkel nog gevaar 

Wĳ krĳgen de schuld 
Onze trots is vergaan 

Maar wat ik me afvraag 
Wat hebben wĳ misdaan? 
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Donker, pikzwart als oneindige leegte.
Ineens een knal, alsof de wereld instortte.
Stukgeslagen ruiten als gebroken harten.
Duizenden scherven.
Overal op straat.
Geweld in het hele land.
Wat is er aan de hand?
Verbrande synagogen, vernielde huizen.
Spullen en mensen meegenomen.
Overal is vuur als een verslindend monster.
Huilende mensen.
En ondertussen schĳnt de maan, een fel licht in het donker.
Ook nu, al jaren later, herdenken we die nacht.
Het is voor een kind moeilĳk te begrĳpen hoe dat was.
Maar we beseffen dat die nacht, het leven heeft gekost van miljoenen mensen.
Die nacht zullen we nooit vergeten.
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Brandende synagogen 
Gillende kinderen die klinken als luchtalarmen
Glas versplinterde
De haat, zo scherp als scherven
Vernietiging
De laatste vrĳe adem 
Van vele Joden
De brandende gebouwen
Verlichtten de hemel alsof de zon kapot viel 
Maar 
De duisternis 
Van de dag
Brak aan 
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Als je het hoort, waar denk je dan aan?

Aan al dat mooi kristal dat je in je kast hebt staan?
Dan heb je het fout, al gaat het om glas

Kristal dat van Joden was
 

De winkels, de synagogen stonden in brand
De brandweer en politie keken vanaf de kant

Die nacht in November, het werd een nachtmerrie 
Voor vele Joden een schok, een dystopie 

Straten werden vernield, ruiten werden gesloopt
Om hulp schreeuwende mensen werden niet gehoord 

Scherven van glas, zeg je, brengen geluk?
Mensen levens gingen toen stuk!

Het draaide om Hitler, zĳn honger naar macht
En om zĳn haat gericht op Joden

Je moet nooit vergeten zoiets als deze Nacht 
Dat zoiets kon gebeuren had je nooit verwacht

Moet je beseffen hoe goed wĳ het nu hebben
En kunnen we genieten van de vrĳheid die we liefhebben.
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Kun jĳ je voorstellen dat je niet meer naar school mag? 

Kun jĳ je voorstellen dat het bedrĳf van je ouders kapot wordt gemaakt?
Kun jĳ je voorstellen dat hulpdiensten je niet mogen helpen?  

Kun jĳ je voorstellen dat jouw vrienden jou verraden?  
Kun jĳ je voorstellen dat jĳ jouw vrienden verraadt? 

Kun jĳ je voorstellen dat er verdeeldheid heerst in jouw straat? 
Kun jĳ je voorstellen dat het te laat is om een vuist te maken tegen onrecht? 

 
En als het nou helemaal perfect is  

Zouden mensen dan geen oorlog meer hoeven voeren? 
Zou niemand een ander dan neerschieten? 

Zou niemand dan aan de macht hoeven zĳn? 
Is er eigenlĳk wel iets veranderd? 

 
Kun jĳ je voorstellen dat liefde regeert? 
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De verwoestende kracht van haat

Het vernietigde elke winkel in elke straat
Angst in de ogen van mensen

De mensen van wie hoop verging
Een aanval gericht op alle Joden

Mensen die hun hoop weg lieten lopen
Vernietiging en pĳn, boos vuur
Synagogen die blĳven branden

Maar het eind van deze duistere nacht
Betekent nog niet het eind van de boze jacht
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Kristalmorgen

de eerste stralen zon
weerspiegelden jammerkreten

de eerste stralen zon
rood als bloedend glas

de eerste stralen zon
stralen duister licht

duister kristal
duistere woorden

zĳn als gif in ze geslopen
en ook zĳ werden monsters

of waren ze dat al?
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